1. Station @

Toen Vincent in 1885 naar Amsterdam kwam om het
Rijksmuseum te bezoeken, maakte hij twee stadsgezichten
vanuit het hulpstation. Er werd op dat moment druk gebouwd
aan het huidige Centraal Station. Het uitzicht op dit schilderij
is nog steeds herkenbaar. Hoor er meer over in de audiostop.

Vincent van Gogh, Gezicht op Amsterdam, 1885
Collectie Stichting P. en N. de Boer, Amsterdam

2. Schreierstoren

Op zijn vele wandelingen door de stad kwam Vincent vaak

langs de Schreierstoren. Deze werd gebouwd rond 1487 en
maakte vroeger deel uit van de stadsmuur van Amsterdam.
Vincent vond de oude toren, met de rest van de stad op de
achtergrond, er schilderachtig uitzien. Aan zijn broer Theo

schreef hij: ‘kan U niet zeggen hoe schoon het daar was

in de schemering.’

3. Kattenburgerbrug

Vincent wandelde dagelijks over deze brug. Het verbond
het huis van zijn oom Jan, waar hij verbleef, met het centrum
van de stad.

4. Oom Jan @

Vincent woonde bij oom Jan op de marinewerf. Honderden
arbeiders werkten hier aan het bouwen van boten. Het geluid
van hun voetstappen klonk voor Vincent ‘als het geruis van
de zee’. Aan de buitenkant van het gebouw, links op de hoek
naast het Scheepvaartmuseum, herinnert een plaguette nog
aan het verblijf van Vincent op deze plek. Loop gerust door
de poort om een kijkje te nemen.

Voorkant: Vincent van Gogh, De Ruyterkade in Amsterdam (detail), 1885
Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)

5. Oosterkerk @

De Oosterkerk lag het dichtst bij Vincents woonhuis en hij
kwam er dan ook regelmatig. Over het uitzicht vanaf de
Kattenburgerbrug naar de kerk schreef hij: ‘vanmorgen keek
ik op de brug den kant van de Zuiderzee uit, daar was een
witte streep aan den horizon waarboven donker grijze wolken,
daartegen teekende zich de lange rei huizen met

de Oosterkerk af.’

6. Maurits Mendes da Costa @

Om zijn toelatingsexamen te halen voor de studie theologie,
moest Vincent Grieks en Latijn leren. Hij kreeg hierin les

van de classicus Maurits Mendes da Costa. Het huis waar hij
woonde bestaat helaas niet meer, maar bevond zich op deze
plek, aan de rand van de oude Joodse buurt.

7. Rembrandthuis @

Tegenwoordig zit in het pand waar Rembrandt ooit woonde,
Museum het Rembrandthuis. Tijdens een van zijn wandelingen
liep Vincent langs het huis van de oude meester.

Hij schreef erover naar zijn broer: ‘Het huis in de Breestraat
waar Rembrandt gewoond heeft, heb ik nog gevonden.’

8. Zuiderkerk

Vincent bezocht vaak kerkdiensten in de Zuiderkerk.
Op eerste pinksterdag 1877 preekte zijn oom Stricker in
de kerk. Vincent vond het: ‘eene zeer mooie, hartelijke,
warme toespraak.’

9. Museum van der Hoop @

In Vincents tijd was hier de beroemde verzameling van
bankier Adriaan van der Hoop te zien. Een prachtige collectie,
met werk van Rembrandt en Johannes Vermeer.

Vincent bezocht het museum samen met Theo.

Oudemanhuispoort, ca. 1900, Stadsarchief Amsterdam

10. Arti et Amicitiae @

Nog steeds huist in dit pand de kunstenaarsvereniging

Arti et Amicitiae (kunst en vriendschap) en dat was in 1877
ook al zo. Vincent schreef over de vereniging in de brieven
aan zijn broer, maar het is niet zeker of hij hier ooit een
kunstbeschouwing of tentoonstelling bezocht.

11. Paleis op de Dam

Net als nu fungeerde het Paleis in 1877 als plek waar de koning
gasten ontving. Vincent is er zelf nooit binnen geweest, maar
zijn oom Jan en oom Cor wel. Als respectievelijk directeur

van de marinewerf en belangrijke kunsthandelaar, waren zij
prominente inwoners van de stad.

12. Waalse Kerk

In de Waalse kerk vonden de kerkdiensten plaats in het Frans.
De taal was geen probleem voor Vincent, die bijna een jaar in
Parijs had gewoond. De kerk is nog steeds in gebruik en qua
uiterlijk is er bijna niets veranderd.

13. Trippenhuis @

In het Trippenhuis was tot 1885 de rijkscollectie te zien.
Vincent kwam er vaak om naar kunst te kijken. Het gebouw
is aan de buitenkant nagenoeg hetzelfde gebleven,

maar de collectie verhuisde in 1885 naar het huidige
Rijksmuseumgebouw.

14. Oom Stricker @

Op dit adres woonde Oom Stricker, die dominee was.
Vincent bewonderde de passie van zijn oom en kwam
regelmatig op bezoek.

15. Oudezijdskapel @

Tegenwoordig is deze kapel niet meer in gebruik als kerk,
maar toen Vincent in Amsterdam woonde kwam hij hier
regelmatig voor een dienst. Aan de karakteristieke straatjes
rondom de kerk is in al die jaren nauwelijks iets veranderd.

Dit is het einde van de wandeling. Wil je meer weten over
Van Gogh? Bezoek dan het Van Gogh Museum. Vanaf het
Centraal Station vertrekken diverse trams waarmee je in 20
minuten op het Museumplein staat.

Ontdek meer over Van Goghs tijd in Amsterdam op
vangoghroute.nl
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Locaties

Station
Hoek Droogbak / Prins Hendrikkade

Schreierstoren
Prins Hendrikkade 94/95

Kattenburgerbrug

Oom Jan
Grote Kattenburgerstraat 3

Oosterkerk
Kleine Wittenburgerstraat 1

Maurits Mendes da Costa
Jonas Daniél Meijerplein 13 (historisch adres)

Rembrandthuis
Jodenbreestraat 4

Zuiderkerk
Zuiderkerkhof 72

Museum van der Hoop
Qudemanhuispoort

Arti et Amicitiae
Rokin 112

Paleis op de Dam
De Dam

Waalse Kerk
Walenpleintje 159

Trippenhuis

Kloveniersburgwal 29

Oom Stricker
Geldersekade 77
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Oudezijds Kapel
Zeedifk 2

Duur wandeling: ca. 2-3 uur



